PTE. A. BONDOLUK

ALEXANDER BONDOLUK H/65409

Korporaal.

Over de familie.

Alexander Bondoluk is geboren op 15 september 1915 in Rivers,
Manitoba.

Hij was niet getrouwd. Hij was de zoon van Alexander Bondoluk en Mary
Zabrosky. Na het overlijden van zijn vader is zij hertrouwd met Nicholas
Pontiluk. Zij woonden in Winnipeg. Ook zijn stiefvader was echter al
overleden voor dat hij in dienst ging bij het Canadese leger. Alexander
had één oudere zus Anita, één jongere halfzus Leona en één jongere
halfbroer John.

Alexander verliet op 15-jarige leeftijd na één jaar mechanica High School
in Winnipeg de school om te gaan werken. Als maximum heeft hij Grade 9
behaald. Favoriete sporten waren zwemmen, schaatsen, softbal, ijshockey
en volleybal. Zijn hobby was jagen.

In de jaren 1931-1941 had hij twee beroepen. In de zomer werkte hij als
loonwerker op een boerderij, waarbij hij ook als chauffeur op tractoren en
vrachtwagens dienst deed. In de winter was hij werkzaam als visser.

Militaire zaken.

Op 25-jarige leeftijd werd hij in Winnipeg op 28 juni 1941 ingeschreven bij
de Royal Canadian Army Service Corps(RCASC). Zijn training en opleiding
kreeg hij tot 21 augustus 1942 achtereenvolgens in Winnipeg,
Valcartier(Quebec) en Debert(Nova Scotia). Op 16 juni 1942 werd hij naar
Groot-Brittannié overgeplaatst, waar hij bleef tot 24 juli 1944. Daarna is
hij naar het vaste land van West Europa gegaan.
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Op 19 november 1944 is hij om het leven gekomen bij een motorongeluk
op de weg van Udenhout naar Oisterwijk.

Hij is tijdelijk begraven in Helvoirt. Er worden twee, waarschijnlijk
dezelfde, locaties genoemd namelijk Helvoirt Holland 257379 sheet 5 en
Cemetary, nr. MR25303840, Sh/17NE, Helvoirt.

Op 24 oktober 1945 is hij herbegraven op Canadese Oorlogsbegraafplaats
in Bergen op Zoom, Plot 10, rij F, graf 2.

Bijzonderheden.

e Op zijn grafsteen staat geschreven: “Sleep dear son. You gave your
young life for freedom of world and Ukraina”. Dit betekent “Slaap
zacht lieve zoon. Jij gaf jouw jonge leven voor de vrijheid van de
wereld en Oekraine”.

e Hij heeft ontvangen de 1939-45 Star, Canadian Volunteer Service
Medal & CLASP, Defence Medal, War Medal en France-Germany
Star.

e De totale verdiensten in ruim 3,5 jaar actieve dienst zijn 824.06
$(Canadian), inclusief last-pay.

e Alexander Bondoluk is op 19 november 1944 om ongeveer 14.15
uur om het leven gekomen bij een éénzijdig motorongeluk op de
weg van Udenhout naar Oisterwijk, waarbij hij tegen een
telefoonpaal is gereden. Op 23 november1944 heeft een “Court of
Inquiry” hier gedetailleerd onderzoek gedaan, zie hiervoor de
service file uit de Ancestry slides 41127_83024005508_0392 nrs.
353 t/m 356.

e Zeer interessant is de brief in de Ancestry-file van Willy
Oerlemans, Wouwsestraat 6, Bergen op Zoom, Holland. De
brief is gedateerd 19 juli 1948. Hij was lid van de Nederlandse
Oorlogsgraven Commissie. In die brief zegt hij dat hij het graf van
Alexander heeft geadopteerd en voor het regulaire onderhoud en
bloemen zal zorgen. In de brief vraagt hij om verdere informatie
over de familie relaties en zegt hij ook separaat foto’s van zijn graf
en de begraafplaats te zullen sturen. Helaas is er geen eventueel
antwoord gevonden. Misschien is het mogelijk om in Bergen op
Zoom uit te zoeken of er nog meer bekend is.

Zie afbeeldingen.
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