WILLIAM ALBERT SPARROW R/80605
Flying Officer/Boordschutter.
Over de familie.

William Albert Sparrow is geboren op 22 juli 1915(zie ook
bijzonderheden) in Toronto, Ontario. Hij was niet getrouwd en woonde
249 Indian Road, Toronto. Hij was de zoon van William George Sparrow
en Sadie Casswel, beide geboren in Toronto. Zijn vader woonde in The
Evening Telegram Building, 227-245 Bay Street, Toronto. Zijn moeder was
al overleden voor dat hij in militaire dienst ging. Zijn vader werkte als
reclame-advocaat. Er zijn geen broers en/of zusters van hem bekend.

Van 1930-1932 op de Queen Victoria Primary School in Howard Park, van
1932-1937 op het Parkdale Collegiate Institute, beide in Toronto. Zijn
eindniveau was Junior Matric / Grade 12. Van 1937-1940 heeft hij 2,5 jaar
gewerkt bij Arntfield Goldmine Company in Arntfield, Quebec. Hij Had
geen specifieke hobby. Sporten: Zwemmen, ijshockey, honkbal vrij
intensief. Hij was kano-instructeur en gids.

Militaire zaken.

Op 29 oktober 1940 is hij ingeschreven bij de Royal Canadian Air Force in
Toronto. Zijn opleiding en training heeft hij achtereenvolgens gekregen tot
19 december 1940 in Brandon, Manitoba, tot 28 januari 1941 in Portage
La Prairie, Manitoba tot 28 mei in Regina, Saskatchewan tot 12 augustus
in Medecine Hat, Alberta tot 19 januari 1942 in Trenton, Nova Scotia, tot
30 april in Rockcliffe, Ottawa ,Ontario tot 20 juni weer in Trenton, tot 2
augustus in Macdonald, Manitoba en tot 21 augustus 1942 in Halifax,
Nova Scotia. Daarna naar Groot Brittannié.

Hij is op 25 juni 1943 om het leven gekomen, omdat zijn vliegtuig werd
neergeschoten tijdens een bombardementsviucht op Wuppertal, Duitsland.
Hij is tijdelijk begraven op de Protestantse begraafplaats Zuylen, bij
Breda, Noord-Brabant, Sh4 , 1/100.000, GSGS 2541, 928354.
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Op 9 oktober 1946 is hij herbegraven op de Britse Oorlogsbegraafplaats in
Bergen op Zoom, Plot 25, rij C, graf 9.

Bijzonderheden.

Op zijn grafsteen staat: “Loyal a Mort”, hetgeen betekent: “Trouw
tot in de dood”.

Hij heeft de volgende onderscheidingen ontvangen: 39-35 Star, War
Medal, Canadian Volunteer Service Medal and Clasp, Aircrew Europe
Star en de Operational Wings.

De verdiensten in ruim 2 jaar en 8 maanden actieve dienst bij de
RCAF: 386,61$(Canadian).

Een aantal documenten in de service file uit de Ancestry vermeld als
geboortedatum van William Albert Sparrow als geboortedatum 22
maart 1915. Dit is niet juist, dat moet zijn 22 juli 1915, zoals op
de andere documenten wordt vermeld. Dan klopt namelijk ook zijn
leeftijd bij overlijden op 25 juni 1943, 27 jaar.

Opvallend is dat in drietal gevonden krantenartikelen (zie data en
foto’s) steeds oktober 1941 wordt genoemd als inschrijfdatum bij
de Royal Canadian Air Force. In de documenten uit de service file
blijkt echter dat dit 29 oktober 1940 moet zijn.

William’s vliegtuig (Vickers, Wellington, MK X, HF572, QO-J, RAF
432 Sqgdn ) steeg op van Skipton-on-Swale , Thirsk, Noord-Engeland
op 24 juni 1943 om 23.05 uur voor een bombardementsviucht naar
Wuppertal, Duitsland. Van deze missie is het niet teruggekeerd,
omdat het op 25 juni om 01.15 uur is neergeschoten bij Kerkdriel,
Noord-Brabant door de Duitse nachtjager van Lt. W. Baake van
I/NJG-1

Namen, diensthummers van de bemanningsleden:

Piloot N. Goldie (RAF) 1216316
Navigator G. Liddle (RAF) 1390957
Bommenrichter F.W.N. Trowbridge (RAF) 658650

Radiotelegrafist/ boordschutter C.K. Killick (RAF) 1331007
Roer boordschutter W.A. Sparrow (RCAF) R/80865
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Van de vijf bemanningsleden waren er dus 4 van de RAF, enkel
William Albert Sparrow was van de RCAF. Niemand overleefde de

crash. Ze zijn allen tijdelijk begraven bij Breda en later herbegraven
in Bergen op Zoom.

Bron: https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/zz.php

e https://www.heroesofthesky.com/maasdriel/c/0/i/51720217/vickers
-wellington-mk-x-hf-572

In bovenstaande link wordt de laatste vlucht van William Albert
Sparrow ook uitgebreid beschreven.
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