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Clarence Joffrey Carson Phoenix  D/141979 

Soldaat, Private. 

 

Over de familie 

Clarence Joffrey Carson Phoenix werd geboren op 17 oktober 1915 in de 
stad Montreal in de provincie Quebec in Canada. Zijn ouders Irvine en Sarah 
kwamen uit Noord-Ierland en emigreerden later met hun vier kinderen naar 
Canada. Clarence was de laatste geboren in Montreal. Clarence heeft zijn 
geboorteplaats nooit verlaten. Hij werkte in een winkel in Montreal en in 
Montreal vond hij zelfs zijn grote liefde Ethel Mary Hope. 

Ethel was een van de vijf kinderen van John Patrick Hope en Mary Ann 
Hanley. Clarence ging bij Ethel wonen aan de Sint Antoine Street 2031 in 
Montreal. Ze hadden ook samen een zoon, Carson Phoenix. 

Clarence heeft helaas de eerste verjaardag van zijn zoon Carson niet mogen 
meemaken. Toen Carson zeven maanden oud was, ging Clarence het leger 
in als soldaat met nummer D/141979. 

Militaire zaken 

Op 28-jarige leeftijd kwam Clarence Joffrey Carson Phoenix om het leven. 
Samen met talloze anderen gaf Clarence zijn leven voor de vrijheid van 
Woensdrecht en Nederland. Hij liet alles achter wat hij had opgebouwd 
voor de vrijheid van mensen die hij niet kende. Hij liet zijn vrouw Ethel en 
zijn zeven maanden oude zoon Carson achter. Hij liet zijn vader, moeder, 
broers en zussen allemaal in Canada achter omdat hij zijn land, zijn 
familie en de wereld wilde dienen. Op zijn overlijdensakte staat dat hij 
tijdelijk is begraven in Ossendrecht, maar hij is herbegraven op de 
Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom.  
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Opmerkingen 

De Tweede Wereldoorlog is de meest dodelijke oorlog die ooit heeft 
plaatsgevonden. Deze oorlog heeft in totaal 60 tot 72 miljoen levens 
gekost. Dat was toen 2,5% van de totale wereldbevolking. Adolf Hitler 
wilde een groot Duits rijk en wat de Führer wilde moest gebeuren. 

 “Das Deutsche Reich” werd een feit. Duitsland begon omringende landen 
binnen te vallen. Oostenrijk werd zonder geweld ingenomen, maar toen 
was Polen aan de beurt. Polen verzette zich hevig, maar zonder succes. 
Duitsland bezette het grootste deel van Polen. 

In Polen werden de meeste mensen gedood. 16% van de Poolse bevolking 
was gestorven. Groot-Brittannië en Frankrijk vonden dit de laatste 
druppel. Op 3 september 1939 verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk 
Duitsland de oorlog. 

Canada wilde niet meteen meedoen. Er werd een conferentie gehouden 
waarin werd besloten of ze zouden deelnemen of niet. Een week later 
volgde Canada zijn moederland Groot-Brittannië en Canada sloot zich aan 
bij de geallieerden om Duitsland te stoppen. In het begin was er nog geen 
haast met de inschrijvingen. De mensen die zich wel aanmeldden, waren 
vaak Engelssprekende mensen die wilden vechten voor Groot-Brittannië 
en Canada. De dienstplicht werd in 1942 in Canada ingevoerd. Dan werd 
je automatisch ingeschreven in het leger als je een man van 18 jaar of 
ouder was. Daarna werden de soldaten aangetrokken die op dat moment 
nodig waren. De Canadezen leverden in korte tijd een indrukwekkend 
leger af. Ze kregen tijdens D-Day de leiding over Juno Beach en waren 
een beslissende kracht tijdens de bevrijding van België en Nederland. 
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De Black Watch geschiedenis. 

De geschiedenis van de Black Watch gaat terug tot 1862. Het vijfde 
bataljon genaamd The Volunteer Militia Riffles werd opgericht om Canada 
te beschermen tegen mogelijke invloeden van de Amerikaanse 
Burgeroorlog. Waarschijnlijk hebben ze de naam te danken aan hun 
zwarte kilts. Officieel heet dit bataljon The Black Watch, onderdeel van het 
Royal Highlanders Regiment. De Black Watch had ook een 
regimentsfanfare, net zoals je bijvoorbeeld nog steeds soldaten met 
muziekinstrumenten ziet tijdens de dodenherdenking. Deze fanfare is de 
oudste fanfare in Noord-Amerika. De Black Watch heeft in vele oorlogen 
gediend.  

Ze hebben gevochten tijdens de Boerenoorlog, de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog, de Koreaanse Oorlog en in verschillende VN- en NAVO-
missies. 

De Black Watch maakt nog steeds deel uit van het Canadese leger en 
wordt zeer gewaardeerd door Canadese burgers. Ook tijdens de 75e 
Memorial-day in Bergen op Zoom in 2019 kwamen militairen van de Black 
Watch naar Nederland. 

D-Day 

6 juni 1944 was de Dag van de Beslissing. De Canadese bataljons 
kwamen aan op Juno Beach. De missie van The Black Watch was om zo 
snel mogelijk door de Duitse linie te breken. De Black Watch werd 
aangevallen door de Duitse houwitsers en sluipschutters, maar de 
soldaten wisten samen met de Engelsen, Amerikanen, Canadezen en de 
andere geallieerden door te breken en door Noord-Frankrijk te marcheren. 
Clarence Phoenix was niet aanwezig bij D-Day. Hij werd pas in 1944 
ingezet als "vervanger". Hij werd in 1944 naar Nederland gestuurd om 
overleden of gewonde soldaten te vervangen en verder te vechten richting 
Duitsland. Black Friday Black Friday is de dodelijkste dag in de 
geschiedenis van de Black Watch, waarbij veel soldaten om het leven 
komen of gewond raken.  
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De geallieerde parachutisten slaagden er niet in de twee Duitse 
verdedigingslinies bij Woensdrecht en Hoogerheide te doorbreken. 
Woensdrecht was voor de geallieerden een belangrijke stad om te hebben. 

De geallieerden hadden de haven van Antwerpen al in handen, maar de 
ingang werd nog bewaakt door de Duitsers. De verovering van 
Woensdrecht zou daar verandering in brengen. Op 13 oktober 1944 kreeg 
de Canadees John Dubetz het bevel om met zijn soldaten de eerste Duitse 
linie te bestormen. De missie begint om 6.15 uur. Het doel van Operatie 
Angus is het veroveren van de spoordijk. De dijk is verdeeld in 
verschillende stukken, elk met de naam Angus en een nummer. De 
Canadezen beginnen met zware artillerie en bombarderen de spoordijk 
met bommen. De Duitsers graven zich in achter de spoordijk. Na een 
langdurig bombardement gaan de Canadese soldaten om 12.00 uur de 
dijk op. Dat was een dodelijke gebeurtenis. De Duitsers konden 
gemakkelijk vanaf de spoordijk neerschieten. 

Er is een foto (zie foto's) van het oorlogsdagboek van John Dubetz, die 
het verloop van de missie beschreef voor de legertop van de geallieerden 
die de missies verder plande. De Duitsers ontdekken de tijgerende 
Canadezen en beginnen neer te schieten. Er vindt een bloedbad plaats, 
145 mannen werden gedood, 62 raakten gewond en 27 mannen werden 
vermist. Een van de overledenen was Clarence Phoenix. Clarence Phoenix 
sneuvelde, maar hij was niet de enige. 

 

Carson Phoenix (zoon van Clarence Phoenix) 

Nadat ik al deze informatie had verzameld, wilde ik nog één ding 
bereiken. Ik wilde iemand vinden die Clarence Phoenix kende, misschien 
zelfs familie. Daarna kwam ik op verschillende "familiewebsites" terecht. 
De websites bevatten stambomen van veel mensen. Denk aan dergelijke 
websites, bijvoorbeeld voorouders of FamilySearch. Op deze website vond 
ik een man die veel informatie had toegevoegd over Clarence Phoenix.  
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Deze man moest Clarence goed kennen. Ik heb deze man gemaild en 
gevraagd of hij me kon helpen. Na lang wachten kreeg ik eindelijk 
antwoord: “Hallo Daan Bal, Je hebt gelijk dat dit mijn vader is die in 
Nederland is begraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen op 
Zoom. Ik waardeer de voortdurende zorg die de mensen in Nederland aan 
de gesneuvelden tijdens de laatste wereldoorlog schenken zeer. Ik hoop 
dat dit u helpt in jouw zoektocht. Ik zou graag in contact blijven en 
nogmaals bedankt voor uw interesse en bezorgdheid”. Carson Feniks. 

Dit was het hoogtepunt van mijn onderzoek. Eindelijk had ik iemand 
gevonden die hem kende. Dit was zelfs zijn zoon! En toen kon ik het niet 
laten om het belangrijkste te vragen. De hele tijd was het beeld van 
Clarence Phoenix, zijn grafsteen, zijn gezicht tijdens mijn onderzoek. Na 
twee jaar onderzoek kreeg Clarence een stem voor mij en een gezicht 
voor zijn zoon.  
 
Websites:  

https://www.blackwatchcanada.com  

https://www.nam.ac.uk/explore/black-watch-royal-highlanders   

https://www.veterans.gc.ca   

https://www.ancestry.ca  

https://earth.google.com   

https://www.junobeach.org  

https://liberationroute.nl   

https://www.familysearch.org   

https://www.niod.nl/nl  

Boeken: De Slag om de Schelde van Tobias van Gent en Hans Sakkers en 
Historyclass vwo 3 van Noordhoff Uitgeverij. 

Locatie: Canadese Milotaire Ereveld. 
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Personen: Mrs. L. Boschman, Mrs. M. Kosters, Mr. M. Glowacz, Mrs. S. 
Wirken, Mrs. Y. de Vos, Mr. Y. Bal, Mr. A. Ligthart, Mr. R. Catsburg, Mr. C. 
Phoenix, Mr. M. Cher, coördinator van het Black Watch Museum  

Evenement: 75 jaar Bevrijding, Grote Markt Bergen op Zoom 26 oktober 
2019 en herdenking op het Canadese Militaire Ereveld.  

 

 


