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EDWARD FRANCIS ARAB LUITENANT 

Over de familie. 

Edward Francis Arab is geboren op 6 september 1915 in Halifax, Nova Scotia als 

zoon van Louis Arab en Sarah Sadie Murina Assiff. Zij wonen in 2 Linden Street 

in Halifax. Edward is de oudste van vijf kinderen. In zijn testament wordt 1 zus 

genoemd Anne Hanson, en mogelijk 1 broer Joseph A Arab.  Zijn grootouders 

waren de eerste Libanese vluchtelingen die zich in Halifax vestigden. Het beroep 

van zijn vader/moeder is onbekend.                                                                                                                             

Edward  verlaat op 13-jarige leeftijd in 1928 de basisschool in Halifax en studeert 

daarna 3 jaar aan de Saint Patricks  ‘Boys’ High School in Halifax, waarbij hij 

Junior Matric behaald. Vervolgens studeert hij 6 jaar kunst en rechten aan de 

Dalhousie University in Halifax, daarna studeert hij af als advocaat. Niet bekend 

is of hij een specifieke hobby of sport heeft.                                                                                                                                                           

Na zijn afstuderen wordt Edward benaderd door een gevestigd Halifax 

advocatenkantoor, hij besluit echter zijn eigen praktijk te openen. Hij krijgt al 

snel de reputatie dat hij veel zaken aanvaard die kwesties van vooroordelen en 

racisme behandelen. Hij werkt 5 jaar in de advocatuur als zelfstandige, tot aan 

het moment dat hij in het leger gaat. Edward Arab is niet getrouwd. 

Militaire zaken. 

Op bijna 27-jarige leeftijd, op 7(of 9) augustus 1942 wordt hij ingeschreven bij 

het Lincoln and Welland Regiment in Halifax.                                                                                                             

Zijn training en opleiding krijgt hij achtereenvolgens in Halifax tot 14 augustus 

1942, tot 13 november 1942 in Brockville, in Ontario tot 21 juni 1943, in 

Aldershot Nova Scotia tot 14 november 1943 en in St. John, New Brunswick 

krijgt hij tot 21 februari 1944 veldoefeningen Zijn opleiding vervolgt hij daarna 

tot 4 juni weer in Brockville en Aldershot. 

Op 4 juni 1944 vertrekt hij naar Groot Brittanië, waar hij op 19 juni aankomt. Op 

3 september gaat hij naar Frankrijk om zich aan te sluiten bij de geallieerde 

troepen. Op 24 oktober 1944  trekken deze troepen richting de Nederlandse stad 

Bergen op Zoom. Op 25 oktober 1944 bij de bevrijding van de Wouwse Plantage, 

sneuvelt hij samen met nog negen anderen hij wordt tijdelijk begraven in een 

klein grafveld in de Westerstraat in Huijbergen  (zuidwest van de kerk, 



Geschreven door Huib van Rooijen, Faces To Graves Bergen op Zoom 

MR.665199, Sheet 25 NE).  Op 28 mei 1945 wordt Edward Francis Arab 

herbegraven op de  Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom,  plot 3, 

rij D, graf 12.  

                                                                                                 

                                                                                                                                                

Bijzonderheden. 

• Op zijn grafsteen staat geen aanvullende tekst geschreven.                                                           

• Hij heeft de 1939-45 Star, Canadian Volunteer Service Medal & CLASP,  

France-Germany Star en de War Medal ontvangen. 

• De totale verdiensten in zijn actieve dienst zijn niet bekend. 

• In de Ancestry is weinig interessante aanvullende informatie gevonden 

over Edward Francis Arab. Via Google daarentegen is wel interessante 

informatie gevonden. Ook zijn hier twee foto’s gevonden van hem.  

• Edward is ongeveer 1,62 m lang, heeft bruine ogen, bruin haar  en een 

litteken bij zijn linkeroog 

• In 1938 was Edward de eerste president van de Canadese Libanese 

Gemeenschap in Halifax. Zijn grootouders van vaders kant, Abraham en 

Annie, waren de eerste Libanezen die zich in de negentiende eeuw 

vestigden in Halifax. Zij ontvluchtten Dimane, Libanon vanwege de 

burgeroorlog aldaar.  

• Edward is trots op zijn Libanees erfgoed, spreekt Arabisch. Zij leven wordt 

in 1949 gevierd door de naamgeving van een straat ter ere van hem. De 

Edward Arab Avenue ligt in het Westmount gebied van Halifax. 

• Vóór dat Edward in augustus 1942 wordt ingeschreven bij het Lincoln and 

Welland Regiment heeft hij al vier keer een attestatie gedaan bij het 

Canadese leger. De eerste keer was in oktober 1931, dus net 16 jaar oud. 

Later heeft hij dat nog drie keer gedaan, namelijk in april 1937 na zijn 

studie, in november 1939 en in januari 1941. Ondanks dat hij een prima 

baan heeft met goede vooruitzichten, kiest hij er toch voor om zich aan te 

melden bij het leger. Hij is van mening dat hij moet helpen om de 

onderdrukten in Europa van de nazi’s te bevrijden. 

• Edward is waarschijnlijk gewond geraakt bij een aanval met 

vlammenwerpers aan de Mariabaan in  de Wouwse Plantage. Vandaaruit is 

hij overgebracht naar een militair hospitaal waar hij overleden is aan zijn 

verwondingen. Edward Arab is tijdelijk begraven in een klein grafveld aan 

de Westerstraat in Huijbergen.  (bron Het Negende Beleg, Operation 

Suitcase, Robert W. Catsburg, ISBN 978-90-817893-4-9)                                                                                                                             


