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JOSEPH HARVEY MILTON LACELLE                                           

J/15165 

Piloot, officier, boordschutter. 

Over de familie. 

Joseph Harvey Milton Lacelle  is geboren op 18 juli 1918 in Hurdman’s 

Bridge, Ottawa, Ontario. Hij was niet getrouwd.  

Hij was de zoon van Joseph Theogene Lacelle en Victoria A Craig, die op 

23 november 1916 zijn getrouwd in Ottawa. Zijn vader was electricien op 

het Rockcliffe Air Station in Ontario. Zij woonden in Ottawa, 1159 Bank 

Street. Zijn oudere broer David E. werkte ook op het Rockcliffe Air Station 

bij de fotosectie. Zijn jongere zus Nora woonde eveneens in Ottawa, 340 

Rochester Street.      

Van 1924-1931 op de Overbrooke Separate(Public) School en van 1931-

1936 op de Ottawa Technical School, waar hij het toelatingsexamen voor 

de universiteit heeft behaald. Vóór dat hij in dienst ging heeft hij niet 

gewerkt.                                                                                                                                                                  

Zijn hobby’s waren vissen en meubels maken. Hij bokste fanatiek (was 

deelnemer aan de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn, zie 

bijzonderheden) en deed zware fysieke training. Op recreatief niveau    

deed hij aan honkbal, softbal en ijshockey.                                                                                                              
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Militaire zaken. 

Op 31 mei 1940 werd hij ingeschreven bij de Royal Canadian Air Force in 

Ottawa. Daarvoor in 1936 had hij zich al aangemeld (R/53902), maar het 

duurde 4 jaar voordat hij werkelijk werd ingeschreven. Zijn opleiding en 

training heeft hij achtereenvolgens gekregen tot 18 juni in Ottawa, tot 23 

juni in Trenton, Nova Scotia, tot 26 augustus in Halifax, Nova Scotia. 

Daarna op 27 augustus 1940 naar Groot-Brittanië.                                                                                   

                                                                                                                                                

 

Hij is op 28 juni 1942 om het leven gekomen, omdat zijn vliegtuig werd 

neergeschoten ongeveer 20 km ten zuidwesten van Den Helder na een 

bombardementsvlucht op Bremen, Duitsland. Hij is tijdelijk begraven op 

de Begraafplaats van Huisduinen bij Den Helder, GSGS 4042, Sh. 3B. , 

1/250.000,  M.R.Y. 9787, S.129.                                                                                                                          

Op 29 mei 1947 is hij herbegraven op de General War cemetery in Bergen 

op Zoom,  Plot 29, rij A, graf 7. 

Bijzonderheden. 

• Op zijn grafsteen staat de volgende tekst: He died the helpless to 

defend a faithful airman’s noble end”. Vrij vertaald: “Hij stierf 

hulpeloos om het nobele doel van een trouwe vlieger te verdedigen. 

• In 1946 zijn de Operational Wings and Certificate uitgereikt aan zijn 

moeder. Of hij nog andere onderscheidingen heeft ontvangen is niet 

bekend. 

• De totale verdiensten in ruim 2 jaar actieve dienst bij de RCAF:  

560,38 $(Canadian).  

• Zowel in de Ancestry, als via Google is veel persoonlijke interessante 

informatie te vinden over Joseph Harvey Milton Lacelle. Ook zijn er 

relatief veel foto’s gevonden.  In de Ancestry wordt hij herhaaldelijk 

beschreven als een boordschutter met uitzonderlijke kwaliteiten. 
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• Bron: 

https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canadian

-virtual-war-memorial/detail/2033962 Op deze site staan 2 foto’s 

van hem. Interessanter is echter de tekst, die erbij staat:                                                                                                                                   

This is one of many pictures I have given to me by my mother 

(Bernadette E. Perry). She is 94 years old and well. She met Harvey 

at the Chateau Laurier in Ottawa. They dated seriously before his 

departure for WWII as an air gunner for the RCAF. She speaks of 

him today, everyday and will always. They were very much in love. 

Thank you, Claire. Kennelijk had hij dus wel een vriendin, iets 

waarin de Ancestry niet over wordt gerept. Het is niet bekend wie 

“Claire” is, ook niet wanneer deze tekst is geplaatst.      

         

                                                                                

                                                                                     

• Op bovenstaande site zijn ook diverse krantenartikelen te vinden 

over hem. 

• In 1936 heeft hij als bokser deelgenomen aan de Olympische Spelen 

in Berlijn. Hij werd in de eerste ronde van het bantamgewicht 

uitgeschakeld door Fidel Ortiz, de latere winnaar van de bronzen 

medaille .                                                                                                                                                                 

• Lacelle’s vliegtuig (Handley Page HalifaxII, W1110, LQ-C, RCAF 405 

Sqdn ) steeg op om 23.31 uur, samen met 143 andere vliegtuigen, 

op 27 juni 1942 op van Pocklington, York, Engeland voor een raid op 

de Duitse stad Bremen. Van deze missie is het niet teruggekeerd, 

omdat het op 28 juni om 02.55 is neergeschoten door de Duitsers, 

ongeveer 20 km ten zuidwesten van Den Helder. Alle zeven 

bemanningsleden kwamen om het leven. Namen en dienstnummers 

van de  bemanning:                                                                                                                         

Piloot W.L. Scott(RCAF), R/61631                                                                                                        

Boordwerktuigkundige G.B. Tatham(RCAF), R/70586                                                                                         

Navigator G.Mc L Phillips(RCAF), R/62639                                                                                                          

https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial/detail/2033962
https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial/detail/2033962
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Radiotelegrafist/Boordschutter J.E. Cole(RCAF), R/64719                                                                                                                

Midden - voor Boordschutter J.H.M. Lacelle(RCAF), J/15165                      

Bommenrichter J.J. Hughes(RAF), 131806                            

Roer Boordschutter S.B. Rowland, 819083                                                   

De lichamen van Lacelle en Tatham zijn aangespoeld bij Callantsoog, 

Noord-Holland  op respectievelijk 30 juni en 9 september 1942, het 

lichaam van Phillips is aangespoeld bij Petten, Noord-Holland op 17 

september1942. Opvallend is dat Lacelle en Tatham wel zijn 

herbegraven in Bergen op Zoom en Phillips niet. Die ligt begraven in 

Bergen, Noord-Holland. De lichamen van de overige 4 

bemanningsleden zijn nooit gevonden. Zij worden vernoemd op het 

Runnymede Memorial in Egham, Engeland.                                                                         

Bron: https://losses.internationalbcc.co.uk/loss/215955 
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